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Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Lichtjesavond, gedenken van de mensen die wij missen

Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. Een van oorsprong 
katholiek gebruik dat meer en meer aandacht krijgt in de media 
en in de protestantse kerken. Rond deze tijd zien we veel TV-
programma’s die gaan over rouw en verlies. Om daarbij aan te 
sluiten en ook u de gelegenheid te geven iemand te gedenken 
die u mist, zijn er dit jaar verschillende mogelijkheden, vanwege 
een samenwerking tussen Gerda Habes (uitvaartbegeleider) en 
de kerk van IJhorst-De Wijk.

Vanaf 18.45 kunt u een lichtje ophalen bij De Wijkerhof, 
Julianaweg 27 de Wijk. Daar zal passende muziek zijn. U kunt uw 

lichtje op de begraafplaats in de Wijk neerzetten, bijvoorbeeld bij het graf van een geliefd mens, maar u 
kunt ook over het fietspad met het lichtje naar de kerk van IJhorst lopen. De kerk is van 19.00-20.30 uur 
open om daar uw lichtje neer te zetten. U kunt ook op de begraafplaats van IJhorst terecht, als daar een 
graf is dat u graag met het lichtje zou willen bezoeken.

Wilt u liever niet lopen? Ook dat kan. In de kerk van IJhorst-De Wijk, Kerkweg 10 te IJhorst zijn 
voldoende waxinelichtjes om aan te steken. Dan kunt u rechtstreeks naar de kerk gaan, waar ook 
gepaste piano- en orgelmuziek klinkt en daar een kaarsje branden. U kunt zelf weten hoe laat u komt en 
hoelang u blijft. Neem gerust plaats op één van de stoelen om even stil te zijn.

Zo is er voor iedereen een passend moment om stil te staan bij uw verlies. Ook voor kinderen is dit een 
fijne manier om te denken aan iemand van wie ze hielden. Nodig gerust ook anderen uit. Ook wanneer u
anders nooit in de kerk komt, bent u van harte welkom.  



Bijbelgespreksgroep

Op woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Op die avond hebben we een gemeenteavond en de 
dienst van 10 november zal ook gaan over dankbaarheid over de oogst en ons werk en andere 
inspanningen. In de Bijbelgespreksgroep gaan we het hebben over oogst en dankbaarheid. Welke oogst 
hebben we te vieren als we terugkijken op het afgelopen jaar (en misschien ook nog verder). Waar zijn 
we dankbaar voor en hoe helpt dankbaarheid ons om met kracht in het leven te staan, ook als er 
moeilijke tijden zijn?
Een goede vraag is ook: wat hebben we te danken aan onze eigen inspanningen en wat mogen we in 
dankbaarheid ontvangen van God?
Wilt u ook meedoen? De bijbelgespreksgroep komt aanstaande maandag 4 november weer bij elkaar 
van 10.00 – 12.30 uur in de Reesthof. Iedereen is van harte welkom. De volgende bijeenkomsten zijn op 
25 november en 16 december.

Studieverlof “Zorg voor de ziel“ in de Abdij van Berne

Van 12 tot en met 14 oktober verblijf ik weer in Heeswijk-Dinther. Dit zal de laatste bijeenkomst zijn van 
een boeiende reis samen met elf collega’s en twee begeleiders.
Juist voor een predikant is het goed van tijd tot tijd stil te staan bij de eigen bronnen en je te laten 
verrijken door de verhalen van collega’s en lezingen rondom je eigen spiritualiteit. Ik ben dankbaar dat 
de protestantse kerk predikanten en kerkelijk werkers daartoe faciliteert met tijd voor permanente 
educatie. 
Ds. Eric van Veen, predikant in Ruinerwold-Blijdenstein, zal mij, indien nodig, vervangen.
Tel. 0521-588568 of 06-53590904 e-mail: predikant@hervormdruinerwold.nl

Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel

Op Dankdag is de Wensambulance onze gast 

Woensdag 6 november is het Dankdag, deze avond houden wij onze gebruikelijke gemeenteavond. Om 
19.30 uur bent u van harte welkom in de Reesthof voor een kop koffie of thee. Naast mededelingen 
vanuit de kerkenraad of thee zijn de medewerkers van de wensambulance Noord-Nederland onze 
gastsprekers van deze avond. Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen, met 
een beperkte levensverwachting, de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun 
leven te kunnen nemen. Zij laten mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer 
helpen een laatste wens in vervulling te laten gaan, en zo een laatste mooie herinnering aan het leven 
toe te voegen. Wanneer de situatie het toelaat nemen de sprekers een wensambulance mee die u van 
binnen mag bekijken. Spoedwensen hebben altijd voorrang. In dat geval zal er geen ambulance aanwezig
zijn, maar hebben de medewerkers genoeg informatie om deze avond te verzorgen. Iedereen is van 
harte welkom! Tot ziens op 6 november a.s.  

Leo Tjoonk

Diaconiecollecte zondag 

Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven 
zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de 
Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde 
voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken 
om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve 
bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, 
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evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan 
met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kúnnen
niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via 
bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel 
mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.
Hiervoor wordt a.s. zondag in de kerk gecollecteerd. U kunt uw gift ook overmaken op 
bankrekeningnummer NL07 RBRB 0916 7530 18 onder vermelding van gift zondag 13 oktober.

Gezinsdienst  zondag  3 november  2024 – 10.00 uur – Kinderkerk

Voorganger: Ds. Han Katerberg
Ouderling: Dhr. Leo Tjoonk
Organist: Mw. Fenna van der Weide
Koster: Mw. Henny van de Belt
1e collecte: KiA Zending – Ghana, sterke kerk op kwetsbare plek
2e collecte:   CvK – algemeen
3e collecte:      Bestrijding energiekosten
Na de dienst is er koffiedrinken in de Reesthof

Dienst  zondag  10 november 2024 – 10.00 uur 

Voorganger: Ds. Betsy Nobel
Ouderling: Mw. Linda Heyne
Organist: Dhr. Peter van de Beld
Koster: Mw. Marry Germs
1e collecte: KiA – Werelddiaconaaat Myanmar – verbeteren 
2e collecte:   CvK – algemeen [landbouwproductie
3e collecte:      Orgelfonds

Orde van dienst zondag 3 november 2024 IJhorst-De Wijk

Orgel bewerking lied 766 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen) 
Hans van Nieuwkoop (*1948)

Welkom

Eerste Lied Lied 146c: 1, 5

Bemoediging en groet

Vervolg eerste lied Lied 146c: 7

Kyriegebed

Glorialied Lied 766: 1, 3

Gebed van de zondag



Kinderen komen naar voren en we zingen het lied (mel. Nu daagt het in het oosten)
Wij bidden om verhalen 
Vol hoop en goed moed 
God laat zijn licht hier stralen 
Hij komt ons tegemoet 

Een boek met mooie woorden 
Met plaatjes en een lied 
Zo laat God van zich horen 
Want hij vergeet ons niet

(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

1e lezing 1 Samuël 3: 1-10

Zingen Lied 317

2e lezing Mattheüs 5: 38-48

Zingen Lied 321: 1, 2, 4, 6, 7

Overweging

Zingen    Lied 756: 1 t/m 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader

Toelichting op- en inzameling van gaven 

(kinderen komen terug in de kerk)

Slotlied Lied 871

Zending en zegen met gezongen Amen

Orgel Ach bleib mit deiner Gnade (opus 135a) - Max Reger (1873-1916)


